
 

Programmaoverzicht  
Een greep uit de programma’s in het jaar 2023.  
 

De Nieuwe Poort Zeeland 
 
Onderstaande samenwerking is voltooid en bestuursleden van Stichting Behoud Nicolaaskerk 
hebben zich teruggetrokken uit het bestuur:  

Doelstelling in de samenwerking tussen Protestantse gemeente De Ontmoeting, Stichting Behoud 
Nicolaaskerk en De Nieuwe Poort: 

- de Nicolaaskerk toekomstgericht positioneren als een gebouw 

- dat goed onderhouden en mooi ingericht is, mede dankzij een gezonde exploitatie;  

- waar Kortgene en Noord-Beveland trots op zijn, waar inwoners graag naar kijken en/of komen en 
waar zij een steentje aan bij willen blijven dragen;  

- dat een Huis van Ontmoeting en Inspiratie is 

o voor Noord-Bevelanders 

o voor Zeeuwen die voor bepaalde activiteiten wat verder willen reizen 

o voor mensen uit binnen- en buitenland die de specifieke programmering 
van de Nieuwe Poort, in combinatie met de rust en ruimte van Noord-
Beveland, aantrekkelijk vinden   

- waarin de Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland kerkelijke activiteiten 
organiseert. 

Hieronder een greep uit de activiteiten die in 2023 plaatsvonden in De Nieuwe Poort Zeeland vanuit 
een samenwerking met Stichting De Nieuwe Traditie. 

Het Verhaal van Pasen Zeeland 2023 

De feestdagen zijn in Nederland vooral vrije dagen van werk geworden. Maar wat vieren we als 
mensen met de Paasdagen nu precies? Ruben van Zwieten weet die oude verhalen als geen ander te 
koppelen aan de actualiteit en te betrekken op ons leven en samenleven nu. Traditiegetrouw viert 
De Nieuwe Traditie op geheel eigen wijze Het Verhaal van Pasen. Een geëngageerd en persoonlijk 
verhaal, afgewisseld met muziek. 

Traditiegetrouw vond Het Verhaal van Pasen in Amsterdam plaats. Hiernaast werd het in 2022 voor 
het eerst georganiseerd in de kerk van Kortgene, De Nieuwe Poort Zeeland.   

Het Verhaal van Kerst Zeeland 2022 

Tijd om te reflecteren op het jaar dat omvloog, en vooruit te blikken op het jaar dat zich alweer 
aandient. Waar staan we? Waar gaan we naartoe? Preciezer nog: waar sta je zelf? Waar ben je mee 
bezig? Ga je de goede kant op? Hoe past jouw leven in het grote geheel, het grote verhaal? En wat 
kan dat Kerstverhaal daarin betekenen? In de week voor Kerstmis vertelt Ruben van Zwieten het 



 

Verhaal van Kerst. Niet het traditionele verhaal over het kindeke Jezus, maar een maatschappelijk 
geëngageerd, persoonlijke visie op ons leven.   

Traditiegetrouw vond het in Amsterdam plaats in De Thomaskerk en te Bussum in de Spieghelkerk. 
Hiernaast werd het in 2022 voor het eerst georganiseerd in de kerk van Kortgene, De Nieuwe Poort 
Zeeland.   

Hiernaast wordt het huis gebruikt voor maatschappelijke en evenementen voor de bevolking, zoals: 

Herdenking waternoodsramp door de Gemeente 

De herdenking van de watersnoodramp uit 1953 vond op 1 februari in De Nieuwe Poort Zeeland 
plaats. Het kerkgebouw heeft zelf onder water gestaan tijdens de waternoodramp en tijdens de 
verbouwing zijn muren waarin het zout terug blijft keren uitgelicht om ons hieraan te herinneren.  

Dorpsfeest 

Tijdens het dorpsfeest te Kortgene werd het gebouw opengesteld voor bezoek voor de bewoners 
van Kortgene. 

Kerkelijke activiteiten   

In 2023 vonden erediensten van PG de Ontmoeting plaats in De Nieuwe Poort Zeeland. Hiernaast 
werd de kerk ook gebruik voor begrafenissen.  

 

            

              

TEAM 
Bestuurssamenstelling 
Paul Carstens 
Ruben van Zwieten 
Wietse Lokerse 

 
Bestuurders ontvangen geen beloning voor de vervulling van hun functie als bestuurder, doch 
hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten. (Artikel 3.6 akte van oprichting) 
 
 

  



 

 

 


